
ARSÈNE GOEDERTIER,  
DE DIEF VAN HET LAM GODS?
De diefstal van ‘De Rechtvaardige Rechters’ na 90 jaar nog steeds actueel.

In de nacht van 10 op 11 april 1934 verdwenen twee panelen uit het wereldberoemde veelluik  
‘De Aanbidding van het Lam Gods’ van de gebroeders ‘van Eyck’ uit de Sint-Baafskathedraal te Gent.  
Het meest waardevolle paneel, ‘De Rechtvaardige Rechters’, is nog steeds spoorloos. Na zijn 
onverwacht overlijden op 25 november 1934 werd Arsène Goedertier, geboren te LEDE, gewezen 
koster en wisselagent-bankier te Wetteren, bestempeld als ‘De Dief ’. 

Doctor Paul De Ridder werpt een verrassend nieuw licht op deze mysterieuze zaak.
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Doctor Paul De Ridder werd in 1948 te Ukkel geboren. Na studies Grieks-Latijn-
se humaniora studeerde hij geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen 
en Gent. In 1977 promoveerde hij tot doctor in de middeleeuwse geschiedenis.

Hij was archivaris bij het Algemeen Rijksarchief en afdelingshoofd bij de  
Koninklijke Bibliotheek van België. Maar hij raakte vooral bekend als de persoon 
die zich inzette voor dringende restauratiewerken aan de Brusselse Kathedraal 
van Sint-Michiel en Sint-Goedele. Die werden mede door zijn toedoen tot een 
goed einde gebracht . Bovendien inventariseerde Dr. Paul De Ridder het archief 
(1047-1797) van de Brusselse hoofdkerk.

Door een samenloop van omstandigheden werd hij ingewijd in onthutsende 
geheimen over de ‘Rechtvaardige Rechters’, een zaak die hem vanaf dan niet 
meer loslaat.

In zijn lezing gaat De Ridder  in tegen gevestigde ‘waarheden’ over het verdwenen 
paneel.


